Boodschap van 25 januari 2026

"Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om gebed en
een zegen te zijn voor allen die de liefde van God niet
hebben leren kennen. Kindertjes, wees anders dan de
anderen en wees positieve mensen van gebed en liefde
voor God, zodat jullie met jullie leven een teken kunnen
zijn van Gods liefde voor anderen. Ik zegen jullie met
mijn moederlijke zegen en pleit voor ieder van jullie bij
mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie gehoor hebben
gegeven aan mijn oproep.”
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